
 

 

 

Reisverslag  
 

Dierentuinen en Pretparken Drenthe 
 
30 augustus t/m 06 september 2024 in vakantiepark Aelderholt te Aalden 
 
 

 

 

 
Frank, Iris, Josine, Willy, Roel(zittend), Esther en Femke 

 
We zijn op vakantie geweest samen met de reisbegeleiders Sandra, Jolanda tot de dinsdag 

en vanaf dinsdag kwam Rini erbij. We zaten in een mooie grote bungalow in het park van 

Beer Bollo. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

De eerste dag 30 augustus. 
 
Vanaf ons vertrekpunt bij Carré in Drachten wordt de bus volgeladen met koffers en tassen. 

Iedereen heeft zin aan de vakantie. Om half 4 hebben we afscheid genomen en vertrekken 

we. Jolanda rijdt voorop in haar eigen auto, want zij gaat deze week eerder weer naar huis, 

dus Roel lekker naast Sandra en zo rijden we rustig naar Aalden 

 

 
 
Aangekomen bij onze bungalow helpt Roel direct met het uitladen van de koffers en tassen.  
De kamers worden verdeeld en iedereen is blij met zijn en haar slaapplek voor de komende 
week.  
 
Na het uitpakken van de koffers is het tijd voor een bakje koffie en doen we een 
kennismakingsrondje. Nog de laatste dingen uit de koffers en dan is het alweer etenstijd. 
En zitten we aan een heerlijke pasta maaltijd gekookt door Jolanda.  

 

 

 

Na de maaltijd gaan we het park verkennen en hebben we het huisje van beer Bollo bezocht. 

Helaas was hij afwezig.  



 

 

 

Na de wandeling en nog wat drinken zoeken we één voor één ons bed op. 
Alleen Jolanda en Sandra moeten nog wat voorbereidingen treffen, 
 want morgen is het een speciale dag.                                      

  
Jolanda aan het ballonnen opblazen, Sandra hangt de slingers op        . 

 
 



 

 

 

 
Zaterdag 31 augustus onze 2e dag 
 
Een speciale dag want Esther viert vandaag haar 35ste verjaardag.  

Iedereen heeft lekker geslapen en schuift aan bij het ontbijt. 

Na het eten doet iedereen de nette kleren aan en Esther wordt extra mooi gemaakt.

 
 

 

Na een enthousiast ”lang zal ze leven en mooie kadootjes, koffie, gebak en een lichte lunch 

vertrekken we naar het themapark “Ellert en Brammert” in Schoonoord. 

 

 

 

 

Een prachtige middag waar ook de eerste souvenirs al worden gekocht. In de schaduw 

poffertjes eten en Esther wordt toegezongen door de figuranten van het park. Wat een 

mooie verjaardag. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
Na een warme maar gezellige middag rijden we terug naar Aalden. Er wordt patat gegeten, 
uitgekozen door de jarige Esther. Na het eten wordt er tv gekeken, gekleurd of lekker buiten 
gezeten. 
Vanavond gaan we vroeg naar bed, want morgen wacht ons weer een drukke dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Dag 3: Zondag 1 september 
 
Iedereen is vroeg uit de veren. Na een rustig ontbijt, nog allemaal tandenpoetsen en de 
haren netjes, stappen we in de bus en gaan we naar “Wildlands” .  
Hier is ook een speciale dag voor ‘spieren voor spieren’ waardoor het ook nog extra gezellig 
is in het park. 

 
 
 
 



 

 

 

 
Willy geniet volop van de muziek die gedraaid wordt en wil eigenlijk nog lang niet weg. Maar 

om half 5 moeten we toch vertrekken om de dag af te sluiten met een heerlijke maaltijd in 't 

Haantje.  

 
Moe maar voldaan keren we terug, waar we afspreken maandag op het park te blijven.  

 



 

 

 

Dag 4: maandag 2 september 
 
Vandaag mag er uitgeslapen worden, Femke en Josine hebben hier heerlijk gebruik van 
gemaakt, de anderen zijn alsnog vroeg wakker. Jolanda en Frank gaan samen boodschappen 
halen. 
 
Zwemmen staat voor bijna iedereen op het wensenlijstje en na een lekkere lunch op het 
park duiken we het zwembad in. 
 
 

 
 
 
Na het zwemmen ontmoeten we beer Bollo, hier moest natuurlijk een foto van gemaakt 
worden  
 



 

 

 

 
 
Na zo'n actieve middag gaat de lekkere kip Siam  gemaakt door Jolanda er zeker in. 
 
 

 

's Avonds zitten Josine, Femke en Iris lekker te kleuren. Roel, Frank, Esther, Willy, Jolanda en 

Sandra doen Kletspot. Een leuk spel met geweldige opdrachten, zo laat Roel horen hoe een 

aap klinkt, moet Sandra een hele moeilijke zin uitspreken en vliegt Esther naar de buren voor 

een wc-rol in de regen. Helaas zijn de buren niet thuis. 

 

 

 

Morgen gaat Jolanda naar huis en komt Rini. Er wordt afgesproken dat we ook morgen 

activiteiten op het park gaan doen.  

 

 

  



 

 

 

Dag 5: Dinsdag 3 september 

 

Vanmorgen zijn Willy, Frank en Femke met Sandra meegegaan op een waterfiets 
 

  
Jolanda gaat knutselen met Roel, Josine, Iris en Esther. Wat zijn er mooie kunstwerkjes 

gemaakt. Na t waterfietsen hebben Frank, Femke en Willy ook nog even geknutseld in 

afwachting van de komst van Rini. 

 
 
 
 
En toen kwam het bericht dat Rini is aangekomen op het park, hij krijgt een warm welkom.  



 

 

 

 

 
Na een lunch met zijn allen nemen we afscheid van Jolanda. 

 



 

 

 

Na de kennismaking met Rini gaan Frank, Esther, Femke, Josine en Willy met Sandra naar de 

minidisco, waar ze beer Bollo weer treffen.  

 

Rini maakt intussen heerlijke goulash klaar met hulp van Roel en Iris. 
 
Vanavond gaan we de strijd aan op de bowlingbaan. Het wordt Sandra vooraf al verteld dat 

ze ingemaakt gaat worden. We hebben er zin in        

 
Het is zo spannend het uur was zo voorbij. Maar dat Sandra is ingemaakt klopt helemaal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het bowlen vertellen we dat we morgen naar Slagharen gaan.  We drinken nog wat en 

eten wat chips en nootjes. En kruipen lekker ons bed in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 6: Woensdag 4 september 

 
Iedereen komt prachtig op tijd uit bed, na een lekker ontbijt met omelet zitten we al 40 

minuten eerder dan gepland in de bus op naar Slagharen. Helaas is dit de eerste en enige 

dag met regen van deze week, maar dat kan de pret niet drukken. Wat hebben wij stoere 

gasten mee, achtbaan, reuzenrad rollercoaster en wildwaterbaan niets is Femke, Esther, 

Josine en Willy te spannend. 
Maar ook Iris laat zien dat ze meer durft dan ze vooraf had gedacht, eerst even wennen, 

maar dan is het toch wel leuk.  

Roel en Frank vonden na het reuzenrad de attracties iets minder wild wel goed genoeg.  

 
 
 
 



 

 

 

 
In het bootje zitten Esther en Femke die met een natte broek weer mee naar huis konden. 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

De stoeltjeslift is leuk, maar de carrousel is genieten voor iedereen. 
 

 
 
 



 

 

 

Een prachtige dag, moe en een beetje nat rijden we weer terug naar onze bungalow.  
Eerst droge kleren aan. 
Gezellig napraten over onze belevenissen terwijl Rini het eten klaarmaakt in zijn speciale 

pan.  

Wat daarin gemaakt wordt vindt iedereen wel overheerlijk. Roel heeft wel 15 keer gezegd 

dat het zoooo lekker was en dat is aan zijn gezicht zeker te zien. 

 

Terwijl Willy lekker in bad aan het genieten is en Iris uitgebreid gaat douchen. Geniet de rest 

van leuke muziek en swingt Esther op Abba. 

 

Onder het genot van drinken en hapjes bespreken we onze laatste dag op het park. 

Er wordt gekozen voor midgetgolf en 's avonds eten in een pizzeria. En 's morgens wilde 

Femke nog de laatste souvenirs halen en Willy nog shag. Met dat vooruitzicht zoeken we 

langzaamaan ons bed weer op. 



 

 

 

 

Dag 7: donderdag 5 september 

 
Al vroeg gaat Rini met Esther om een paar laatste boodschapjes en wanneer zij terug zijn 
gaat Sandra samen met Femke en Willy naar Emmen.  
 
Tussen de middag worden we verrast met een lekkere verse soep, stokbrood en 
kruidenboter. Waar we buiten op het terras volop van genieten. 
 

 

 
 

 

 

 

Nog even uitbuiken en dan op naar het midgetgolfterrein. Er wordt fanatiek gestreken om 

de eerste prijs in beide groepen. 

Onder tussen past Roel op onze spullen op een bankje in de schaduw, het is weer een 
warme dag. 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
Na deze mooie middag de koffers ingepakt en de kleren klaargelegd voor morgen. 

 

En op naar de pizzeria.  

 
 



 

 

 

Dag 8: Vrijdag 6 september 

 
Onze laatste dag, iedereen komt rustig aan uit bed, we hebben alle tijd nog voor een lekkere 
boterham met gebakken ei, bakje koffie, thee, melk of yoghidrink. De tassen en koffers 
worden verzameld in de hal, bedden zijn afgehaald, alles wordt aangeveegd en nog een 
poetsdoek over de wastafels en wc's. 
Roel en Esther brengen de vuilniszakken weg.... Het is nu echt tijd om alles in de bus te 
stoppen en onze sleutel weer in te leveren. 
Bij de receptie nemen we afscheid van Rini, hij gaat rechtstreeks terug naar Roozendaal.

 
 Sandra rijdt terug naar Drachten, waar iedereen blij hun bekenden weer konden knuffelen. 
Het einde van een geweldige week. 
 
WIST JE DAT...... 
 
Esther haar verjaardag ballonnen op de avond voor vertrek heeft laten knallen met Josine 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

Femke erg lief en behulpzaam is en graag mag shoppen 

 
Josine heel goed is in spelletjes 

 
Iris veel meer durft dan ze zelf had verwacht 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Roel heel graag wil helpen en gek blijkt te zijn op pizza Hawaï 

 
Willy ontzettend goed kan dansen en swingen 

 
Frank tijdens het maken van een selfie in een schild kroop maar er niet meer uit kon komen. 

Jolanda en Sandra hem er samen voorzichtig uit hebben moeten trekken 

 
 

 



 

 

 

Jolanda ontdekte dat haar ouders in T Haantje hun trouwfeest hadden gevierd. 

 
Rini een snelkookpan had meegenomen waar hij de lekkerste dingen in kon maken 

 
Sandra speciaal een shirt had aangetrokken voor Wildlands 

 
 
Er vooral leuke vriendschappen zijn gesloten 



 

 

 

 
 
Willy, Esther, Femke, Josine, Roel, Iris en Frank, jullie zijn leuke gasten om mee op vakantie 
te gaan. 
 

Hopelijk treffen we jullie nog eens bij een reis van Tendens. 

 

TOT ZIENS!! 

 


